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Stel je voor dat je door omstandigheden die buiten je macht liggen ineens
noodgedwongen thuis moet blijven. Je kan niet op vakantie, je kan niet naar
het buitenland reizen en je bent aangewezen op je eigen home town. Laat
dat nou precies het geval geweest zijn tijdens de coronapandemie die ons
land overnam in 2020. En wat ik hiervan leerde? 'Als je goed om je heen 
 kijkt, is er zoveel moois te ontdekken, veel dichter bij dan je denkt!'
Laat ik eerlijk zijn: ik hou enorm van reizen en nieuwe plekken ontdekken
over de hele wereld, maar eigenlijk ook in mijn eigen land. Totdat ik tijdens
de pandemie ineens realiseerde wat voor rijkdom er alleen al in mijn
woonomgeving te vinden is. Ik verblijf gedurende de lock down bij mijn
ouders thuis in Brabant. Iedere dag maakte ik dezelfde wandeling door de
natuur of ik fietste naar de stad om aan mijn beweging te komen. Omdat de
straten zo stil en rustig waren, nam ik een keer de tijd om alles rustig in mij
op te nemen. En toen pas zag ik hoe prachtig de voorjaarszon weerkaatste op
het water, wat voor leuke kleuren de kozijnen van mijn favoriete koffietent
hebben en hoe vogelhuisjes een nestje bouwde in de boom. 
Deze alledaagse dingen die om je heen gebeuren zijn eigenlijk veel te mooi
om voor lief te nemen. Daarnaast is er dus nog zoveel te ontdekken in je
vertrouwde omgeving, als je er maar de tijd voor neemt. Daarom besloot ik
om een stadsgids van Den Bosch te maken met al mijn favoriete plekjes.

Ik hoop dat ik je hiermee kan inspireren als je een dagje in Den Bosch bent,
maar ook om eens wat vaker in je eigen straat, wijk, dorp of stad om je heen
te kijken en te zoeken naar de kleine dingen die jouw omgeving voor jou als
thuis laten voelen.

Veel leesplezier!

Liefs,
Doortje 

Welkom
 



Tijd voor ontbijt/koffie
 

Voor een goed ontbijt in Den Bosch kun je het best
terecht bij een van deze heerlijke ontbijt-/brunchtentjes.

Café Voltaire 
Stoofstraat 6
Voltaire bevindt zich in een van de
gezellige smalle straatjes van de
stad. Een authentieke kleine
koffiebar waar je koffie geserveerd
wordt in vrolijke kopjes door
vriendelijk personeel. Bestel naast
een goede kop koffie ook een
huisgemaakt gebakje of een
versbereid broodje. In de zomer
kun je hier ook gezellig buiten
zitten.

Frenchie Café
Orthenstraat 47F
Dit café staat bekend om de roze velvet
banken, marmeren tafeltjes, goud bestek
en alle overheerlijke zoete specialiteiten.
Je kunt hier genieten van american
pancakes, wentelteefjes, verschillende
soorten gebak of een acaïbowl. Maar ook
als je meer fan bent van een hartig ontbijt
kun je hier terecht voor avocado toast,
scrambled eggs of waffle fries. 
Een echte aanrader voor een lekkere
brunch op zondag!
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Tijd voor typisch Den Bosch
 

 
Om de echte Bossche sfeer mee te maken vind ik dat er twee dingen zijn die je gedaan
moet hebben. Een Bossche Bol eten en een kijkje nemen op de Bossche weekmarkt.
Hieronder lees je meer over deze typische activiteiten in Den Bosch. 

Een Bossche Bol van Jan de Groot

De Bossche weekmarkt

Dé enige echte Bosche Bol eet je bij Jan de Groot, en nergens anders! 
 Banketbakkerij Jan de Groot zit vlakbij het station en je zult hier regelmatig een
rij voor de deur zien staan.  Zowel onder de Bosschenaren als onder mensen van
buitenaf zijn deze zoetigheden erg populair. Of je nu een enorme zoetekauw
bent of niet, een Bossche Bol moet je gewoon een keer geproefd hebben. Ik kan
je aanraden om dan ook een bol te delen want ze zijn enorm machtig, vet en
vullend. Hoeveel caloriën er in één bol zit ga ik je niet vertellen, je moet er
gewoon lekker van genieten. 
Als je in de lunchroom van de bakkerij wil eten 
zou ik je adviseren om op tijd op de dag te gaan. 
Er is namelijk plek voor 'maar' 100 man. 

Twee keer per week, op woensdag en zaterdag, staat de Markt vol met
kraampjes van de weekmarkt. Je vindt hier groentes, fruit, brod, bloemen, kaas,
stoffen, kleding en nog veel meer. De sfeer is altijd erg gezellig met mensen die
hun boodschappen standaard op de markt doen en daarna even koffie gaan
drinken bij hun 'stamcafé'. Je hoeft niet raar op te kijken als aan het einde van
de markt continu aanbiedingen om je heen hoort. De waren moeten op en dan
gaan de aardbeien voor 1 euro per doosje en de bloemen zijn bijna gratis. Nog
nog een budget proof shop tipje dus ;).
Op vrijdagochtend is er de biologische weekmarkt in Den Bosch
met allerlei verse streekproducten. Een hele mooie manier om 
wat meer biologisch fruit en groente te kopen. 
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Tijd voor de Korteputstraat
 

 

Bistro Tante Pietje

Restaurant Zoetelief

Taveerne 't Pantoffeltje
Tante Pietje is een leuke eettent.
Het is een sfeervolle plek met
lekker eten. Je kunt hier gezellig
buiten zitten zodat je geniet van
de bruisende sfeer in de
Korteputstraat, maar ook binnen
is het knus. De menukaart bevat
zowel lunchgerechten, starters,
voorgerechten, hoofdgerechten
en desserts. Er is genoeg keuze!

't Pantoffeltje is een aanrader als je na het
eten nog een drankje wil doen of rond vier
een opzoek bent naar een lekkere
borrelplank. Dit café ligt midden in de
Korteputstraat en is dus omringd met
gezelligheid. Wat ik hier specifiek kan
aanraden: de oude kaas met mosterd-dille
saus. Hier krijg je echt een goede portie
van! 

Bij Restaurant Zoetelief kun je terecht voor
lunch en avondeten. De gerechten op de
kaart zijn perfect voor als je opzoek bent
naar dingen die je thuis niet zo gauw eet. Als
je vegan eet is hier een heel lekkere optie:
een libanese falafelsalade met tahini.
Leuk om te weten: je kunt bij Zoetelief ook
terecht voor een high tea. Wel even vooraf
reserveren. 

De Korteputstraat is by far het gezelligste eetstraatje dat Den Bosch kent. Dit smalle
straatje bestaat uit terrassen met warmtelampen en het is hier één en al
gezelligheid. 
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Tijd voor een goede lunch
 

 
Voor een goede lunch in Den Bosch zou ik je adviseren
om naar één van deze plekjes te gaan. 

Bij De Stadt kun je de hele dag terecht voor lekker eten:
van ontbijt tot lunch en zelfs na het avondeten kun je
hier nog gezellig borrelen. 
De 'toast vergeten groenten' kan ik erg aanraden of de
avocado toast is ook erg lekker. 
Meer zin in zoet? Je kunt hier ook de Bossche Bollen van
Jan de Groot krijgen. 

Eetbar De Stadt
Verwersstraat 44

NomNom
Postelstraat 79

NomNom zit op de hoek 
 van de Postelstraat, met een
gezellig terras met
gekleurde stoeltjes en
kleine tafeltjes. Eigenlijk
ben ik hier nog nooit langs
gelopen als het níet vol zit. 

Bij NomNom kun je ontbijtten, lunchen, dineren en borrelen. 
Je kunt hier een 'nombijtje' bestellen waarbij je een plate
krijgt met een yoghurtje, fruit, mini crossaints, scrambled
eggs en verse jus. Als vegan opties hebben ze sandwich
hummus en esfenaj of een vegan curry. Ook zijn hier iedere
dag weer verschillende lekkere taartjes te verkrijgen!
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Tijd voor een mooie wandeling
 

 
Het bijzondere aan de stad Den Bosch is dat je op loopafstand van het centrum
direct in een prachtig vlak stuk natuur terecht komt, namelijk het Bossche Broek. Je
kunt hier wandelen en genieten van de groene omgeving in stilte. In het Bossche
Broek zijn verharde paden aangelegd, maar er zijn ook routes op onverharde
paden. Op een weekenddag is het hier vaak gezellig druk met mensen die hun hond
uitlaten en hardlopers. 
Sinds 2003 is er een pondje aangelegd dat het Bossche Broek verbindt met de
Bossche binnenstad. Het pondje werkt op eigen kracht en je 'draait' jezelf dus naar
de overkant van de Dommel.
In de zomer kun je ook aan de kade van de Dommel, uitkijkend over het Bossche
Broek, gaan zitten om te picknicken of lekker avond te eten. 

Het Bossche Broek

Aan de zuidkant van het Bossche broek (tegenover de stadskant) is een klein trapje
met een uitkijkpunt gebouwd. Als je hierop staat zie je in de verte de Sint-Jan
liggen. Het is zeker de moeite waard om hiernaartoe te wandelen. Op Google Maps
kun je dit punt vinden door 'Fietsknooppunt 63' in te typen. 

Uitkijkpunt

'De unieke combinatie van natuur bij
de stad vind je in het Bossche Broek'
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Vanaf Den Bosch kun je op meedere manieren in Vught komen. Je kan de sprintertrein
pakken vanaf het Centraal Station, die er 4 minuten over doet. Dan is het nog zo'n 25
minuten lopen naar de Ijzeren Man.  Vanaf het station rijdt er ook een bus (lijn 207) die
vlak voor bij de Ijzeren Man stopt. Je kunt ook de (OV-)fiets nemen naar Vught: vanaf het
centrum doe je er dan 25 minuten over. 
Een wandeling maken om de ijzeren man kun je geheel gratis doen. 
Zwemmen is ook gratis mogelijk aan de zuidkant van de plas. Om bij het strandbad  IJM
van de Ijzeren man te kunnen zwemmen betaal je vier euro voor een hele dag. 

Tijd voor een groen en rust
 

 De Ijzeren Man in Vught
Als je even aan de stad wil ontsnappen
voor een mooie wandeling of een frisse
duik is de Ijzeren Man in Vught een
ideale plek. De Ijzeren man staat bekend
om het heldere water. Door de
zuurgraad van het water kunnen hier
geen algen groeien. Je kunt hier
wandelen, zwemmen en ook klimmen in
het klimbos. 

Bereikbaarheid en prijzen

Restaurant het IJM
Op deze plek voelt het écht alsof je
aan het strand aan zee bent.
Buiten kun je genieten met je
voeten in het strand van een
drankje en een hapje terwijl
kinderen spelen aan het water.
Het restaurant is recentelijk
helemaal gerennoveerd en heeft
nu een chique en hippe
uitstraling met veel planten en
velvet banken. 
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Tijd voor een Brabanste borrel
 

 Bolwerk

Deze heerlijke plek aan het water is wat mij betreft favoriet om te borrelen. In de
zomer kun je hier buiten op de steigers genieten van een kouddrankje op een
zitzak. Ondertussen zwaaien naar voorbijgangers op het water en genieten van de
pasgeboren eendjes. Op koudere dagen kun je ook binnen zitten bij Bolwerk en
genieten  van een 
warme chocomel!
De borrelkaart bevat 
allerlei snacks 
voor een goede Vrij-
MiBo.

Wanneer je de stad komt binnenrijden, is het eerste wat opvalt het gezellige en
drukke terras van Buurt. Wat ik leuk vind aan deze plek is dat het menu lekker
uitgebreid is. Deze hippe plek is leuk voor jongeren en het personeel is erg
vriendelijk. De sfeer bij Buurt is echt wat je noemt 'Brabanste gezelligheid'! 
Een paar gerechten van het menu die ik zou aanraden: een vegan
worstenbroodje, broodje met paddenstoelen en spinaziesalade, de groentecurry
of de falafelburger. Hopelijk bezorg ik je niet nu al keuzestress ;). 

BUURT

Sint-Janssingel 25

Koningsweg 100
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Tijd om te shoppen
 

 

Wie van thee houdt, moet een bezoekje
brengen aan  TwistTea. Bij deze leuke
theewinkel kun je kiezen uit meer dan 100
smaken thee: groen, zwart, wit, kruiden: ze
hebben alles. Alle soorten thee staan
uitgestald onder een schulp zodat je deze
kunt ruiken. En het leuke is: ze verkopen
alles in kleine probeerzakjes van €0.99,
zodat je eerst thuis kunt proeven en
daarna een grotere verpakking kunt kopen
van je favoriet.

Den Bosch staat bekend om alle gezellige kleine straatjes. Je vindt hier dan
ook leuke conceptstores en unieke boetiekjes. Hier heb ik een paar van mijn
favorieten verzameld. 

TwistTea

Wanderwood
WanderWood is een earth-friendly
boutique waar alle producten op een
duurzame manier geproduceerd zijn. Hier
vind je mooie ontspankleding, planten,
sieraden en leuke decoratiespulletjes voor
het interieur. Ook kun je hier
handgemaakte houten meubels kopen.
Niet heel goedkoop, maar wel goed voor de
planeet.

Karakter
Deze winkel verkoopt fashion, lifestyle- en
woonaccessoires. Je vindt hier authentieke, kleurrijke en
bijzondere producten die je inspireren en een goed
gevoel geven. Deze winkel heeft, zoals de naam
impliceert, ook echt karakter voor wat ze verkopen.  © Doortje Böhm 



Tijd voor avondeten
 

 Eetbar DIT
Snellestraat 24-26
Ik citeer even de eigen omschrijving  van
Eetbar DIT: 'De lekkerste koffie / heerlijke
lunch / borrel / diner / en vooral jezelf
zijn / dat doen wij ook dat scheelt een
hoop'.  Het leuke aan deze plek vind ik dat
de menukaart alles behalve standaard is.
Niet alleen de gerechten die erop staan
hebben een special twist, maar ook de
vormgeving van de menukaart zelf.
Verder verklap ik niet te veel, deze plek
moet je gewoon ervaren! 

Nul73
Torenstraat 9

Dit restaurant behoort tot één van mijn
favorieten in Den Bosch. 
De kaart bevat veel verschillende
vegetarische en vegan opties, zoals een
groentecurry, vegan kapsalon en vegan
garnalen. Leuk om te weten: in de zomer
kun je ook buiten zitten in de gezellige
binnentuin van Nul73. 
Het personeel is heel vriendelijk en 's
avonds tovert dit restaurant zich om in een
uitgaangsplek.

Leuke opmaak, gezellig en hip.
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Hello my friend
Kruisstraat 31

Bistro Het Keershuys
Lepelstraat 45

Houd je van gezelligheid, hippe gerechten  en
shared-dining? Dan is Helly my Friend een  goede
plek voor jou om in Den Bosch te gaan eten. De
gerechten op de kaart worden allemaal in kleine
porties geserveerd zodat je een hele tafel vol met
lekkere dingen kan zetten en álles wat je lekker lijkt
kan proeven. Ideaal om naar deze plek te gaan voor 
 een avond je uit met vrienden.

Het Keershuys is een bistro gevestigd in
dit knusse kleine hotelletje in het
centrum van Den Bosch. Deze plek is
geschikt als je houd van een lekker
dineren op een sociale plek. Het
Keershuys zit op de hoek van de
Lepelstraat en in deze straat vind je nog
meer gezellige restaurant met hun
bruisende terrassen.

'De Aziatische salades bij Helly
My Friend zijn om je vingers bij

af te likken'
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Ben je gek op boeken en mooie boekenwinkels? Dan is boekenwinkel Van
Heijnen een echte aanrader.  In deze tadsboekhandel vind je een breed
assortiment aan literatuur, kinderboeken, kookboeken en reisboeken. De
winkel is niet groot, maar het hoogteverschil en alle kleine kamertjes
maakt het wel extra sfeervol. 

Activiteiten in Den Bosch
 

 Snuffel tussen de boeken bij Van Heijnen

Bootje varen op de Dommel
Den Bosch wordt ook wel eens 'Amsterdam van het Zuiden'  genoemd
doordat het net als de hoofdstad van Nederland rijk is aan grachtjes,
bruggetjes en oude scheve huisjes. In deze waterrijke omgeving kun je
genieten van een rondvaart op de Binnendieze. Maar nog leuker, je kunt
ook zelf een bootje huren om het water op te gaan. Ik zou je aanraden om
dit te doen bij 'Zelf varen Den Bosch'. Bij deze verhuurder kun je van maart
t/m oktober sloepjes huren zonder dat je een vaarbewijs hoeft te hebben.
Je kunt een sloep huren met een groep tot zeven personen. 

Sloep huren bij Zelf Varen Boekhandel Adr. Heijnen

 © Doortje Böhm 



Overige tips en adresjes
 

 Koffietentjes

Yoghurt Barn (Orthenstraat 5-7)
Anne & Max  (Oude Dieze 25)
Crème Coffee & Pastry (Snellestraatt 47)
Coffee Lab (Stationsweg 35)
Kaldi (Snellestraat 8)

Snelle hap
Poké Perfect (Minderbroedersstraat 20)
Stadsherberg 't Pumpke (Parade 3)
Ijssalon Frezzo (Visstraat 52)

Restaurants
Christoffel City Bistro (Korenbrugstraat 11)
Bistro Bon (Lepelstraat 39)
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Aan de totstandkoming van deze stadsgids zijn geen
samenwerkingen verbonden. 

© Doortje Böhm
November 2022


